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“Zo graag had ik een foto gehad van mijn hand op die van hem. Maar ik was me er helemaal 
niet van bewust dat dat kon en ook normaal is. Dat je die momenten vast mag leggen. Dat het 
niet raar is om een foto te maken van die laatste keer dat je iemand vasthoudt.”
 
Dit overkwam mijn klant. Tijdens onze kennismaking vertelde ze me over haar ervaring na het 
overlijden van haar zoon, een jaar eerder. Wat zou ze nu graag terugbladeren in het afscheidsalbum 
van haar zoon. “Nog één keer zien hoe mijn hand op de zijne lag. Hoe dat moment echt was, niet 
alleen in mijn hoofd, maar op beeld. Ik ben al zoveel vergeten van zijn afscheid. Ik weet zelfs niet 
meer welke kleding hij droeg in zijn kist.”

Afscheid is zo onwerkelijk. Alles gebeurt in een roes. Je denkt aan regelen, aan zorgen, aan 
vasthouden, maar meestal niet aan vastleggen. Pas later, als de stilte blijft hangen en je vingers 
de andere hand niet meer vinden, besef je: had ik maar…
Na het onverwachte overlijden van haar broer twijfelde ze geen moment en boekte ze mij om het 
afscheid voor zijn dochter vast te leggen. Zodat zij die herinneringen wel zou hebben.

Afscheidsfotografie voelt misschien vreemd, maar het is eigenlijk het meest liefdevolle wat je kunt 
doen. Niet om het verdriet te vergroten, maar om vast te houden wat je niet kwijt wilt. Om later, als 
je klaar bent om te kijken, te kunnen voelen: ‘hij was hier en ik hield hem vast.’

Dus als je ooit twijfelt… Doe het. Maak die foto. Vraag die foto.
Want later, als de tijd verdergaat, zul je dankbaar zijn dat je iets tastbaars hebt van dat laatste 
stukje samen.

Voor mij als afscheidsfotograaf is het moeilijk om nabestaanden op tijd te bereiken. Daarom heb 
ik dit boek voor jou geschreven. Om je te laten zien wat je zelf kunt en waar ik je eventueel bij zou 
kunnen helpen, als je die hulp nodig hebt.
 
Liefs Louise
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Louise wist prachtige beelden 
te vangen van momenten die wij 

verdoofd meemaakten. 
Het is ontzettend waardevol om 

nu rustig het album erbij te kunnen 
pakken en de moeilijke momenten 

zo te kunnen herbeleven.

- Arianne Verdoes

Wanneer je weet dat afscheid 
nemen onvermijdelijk is

Soms heb je de tijd om samen afscheid te 
nemen, maar dit betekent vaak ook dat dit 
gepaard gaat met veel pijn en verdriet. Je 
ziet de persoon die je zo liefhebt, letterlijk 
aftakelen.

Waarom zou je dan foto’s willen maken?
Omdat het vaak ook een van de meest 
liefdevolle periodes is van iemands leven. 
Waar nooit over werd gepraat, wordt nu 
ineens besproken. Maskers vallen weg, en 
er is ruimte voor oprechte gesprekken, voor 
herinneringen die worden opgehaald en 
geheimen die eindelijk worden gedeeld.

De aanrakingen worden zachter, de blikken 
intenser. Handen die elkaar vinden zonder 
woorden, een lichte glimlach in een stil 
moment. Een moeilijke tijd als deze dwingt 
je om stil te staan bij de dingen die er echt 
toe doen.

Een camera vangt niet alleen het afscheid, 
maar ook de liefde, de verbondenheid en de 
kracht die zelfs in de moeilijkste momenten 
blijft bestaan. 

Het zijn foto’s die later misschien tranen 
oproepen, maar ook troost kunnen bieden. 
Een hand op een wang, een kus op een 
voorhoofd, een lach om een grappige herin-
nering, maar ook het samenzijn in stilte.

Zie je een mooi moment ontstaan?
•	 Zorg ervoor dat er altijd een camera in 

de buurt is, of gebruik je telefoon.
•	 Maak die foto, of vraag iemand anders 

om het vast te leggen. Je kunt zelfs de 
selfiestand gebruiken.

•	 Laat je dierbare weten hoe belangrijk 
deze foto’s voor je zijn omdat ze een 
tastbare herinnering vormen en je mis-
schien wel bang bent voor het vervagen 
van herinneringen aan de liefdevolle 
momenten die jullie samen delen.

•	 Leg daarna de camera of telefoon  
weg, zodat je volop in het moment  
kunt blijven.

•	 Vind je het zelf lastig? Schakel een  
fotograaf in die gespecialiseerd is om 
jullie verhaal te vangen. 



“Nu gaat het nog goed met hem, maar 
dat kan snel veranderen. Daarom willen 
we je vragen om zo snel mogelijk een 
‘day-in-the-life-reportage’ te maken, 
zodat zijn kinderen zoveel mogelijk 
foto’s hebben van hun vader.” 

Dat was de boodschap aan het einde 
van het telefoongesprek met een dier-
bare vriendin van het gezin.

Een week later reed ik naar Zeeland, 
waar ik 24 uur lang een gezin volgde 
tijdens hun dagelijkse leven in de 
zomervakantie.

’s Ochtends werden er eieren 
gebakken, terwijl mama nog even 
stofzuigde voordat ze op pad gingen. 
Samen plukten ze verse bramen in 
het bos, zochten kabouters onder de 
paddenstoelen, begroeven papa’s 
benen in het zand en toverden hem om 
tot een zeemeermin. Er werden spel-
letjes gespeeld, grapjes gemaakt en 
voor het slapengaan werd er nog wat 
gekkigheid uitgehaald.

24 uur lang even niet bezig zijn met 
ziek zijn. 24 uur lang helemaal opgaan 
in elkaar. 24 uur aan herinneringen die 
nooit meer verdwijnen.

Een half jaar later overleed hij, maar het 
huis hangt vol met foto’s van herinne-
ringen aan hem en samen pakken ze 
nog regelmatig het fotoalbum erbij om 
te praten over papa. 

Foto’s tijdens de laatste 
weken, dagen en uren...

Foto’s maken kan een gevoel van 
ongemak geven omdat er zoveel 
kwetsbaarheid zit in ziek zijn. Het 
lichaam van diegene die je lief hebt 
is waarschijnlijk onherkenbaar veran-
derd, maar dat betekent niet dat de 
ziel anders is. Vanbinnen is diegene 
nog altijd de persoon van wie je zo- 
veel houdt.

In de allerlaatste fase kunnen die foto’s 
je helpen realiseren: het is goed zo. 
Ze laten zien dat er geen pijn meer 
is, geen strijd meer gevoerd hoeft te 
worden. Alleen liefde blijft over.

Want afscheid nemen is niet alleen 
loslaten. Het is ook vasthouden, 
koesteren en liefhebben tot de laatste 
adem.

Louise is 2 dagen bij ons geweest 
om foto’s te maken van ons gezin. 

Het resultaat is echt prachtig! 
We zijn er zo ontzettend blij mee en 
Louise is ook nog eens heel gezellig 

om over de vloer te hebben 

- Nerissa Simpelaar



“Mag ik nog even bij hem liggen?” vraagt ze zacht. 
“Dat heb ik vannacht ook gedaan.”

De emoties hangen zwaar in de kille ziekenhuiskamer waar haar man ligt, haast 
onherkenbaar door de snoeren, slangen en apparaten die hem in leven houden. 

Zijn lichaam ademt dankzij de hart-longmachine, maar hijzelf is er niet meer.

Via de stichting waarvoor ik toen werkte, ben ik gevraagd om foto’s te maken 
zodat zijn dochter een tastbare herinnering heeft, die nog te jong is om te 
begrijpen wat er gebeurt. Maar terwijl ik hier sta, besef ik dat ik de foto’s 

misschien nog wel meer maak voor haar. Voor de vrouw die op het punt staat 
afscheid te nemen van de liefde van haar leven.

Zonder aarzeling kruipt ze bij hem in bed. Alles om haar heen vervaagt, alleen 
de intense liefde blijft over. In stilte leg ik een van de meest hartverscheurende, 

maar tegelijkertijd liefdevolle momenten vast.

Na een minuut of twintig is het tijd voor mij om te gaan. Anderhalf uur later 
ontvang ik het bericht: hij is overleden.

Later zou ze over de foto’s zeggen: “Je maakt hele integere foto’s en ondanks 
de pijn krijg ik ook een heel fijn gevoel als ik naar de foto’s kijk.”

Dat is wat foto’s doen. Ze laten je beseffen dat er onder de laag van pijn en 
verdriet ook heel veel liefde verborgen is.



Foto’s in de week voor 
de uitvaart

De week voor de uitvaart is zowel praktisch 
als emotioneel van groot belang. Natuurlijk 
moeten de noodzakelijke voorbereidingen 
worden getroffen, maar minstens zo belang-
rijk is het proces van het definitieve afscheid. 
Deze week is vaak doordrenkt van groot 
verdriet, maar ook van verbinding. 

Het is een tijd waarin je samenkomt met 
iedereen die je lief is. Een periode dat je 
elkaar kunt steunen en je langzaam voor-
bereiden op het afscheid. Er is ruimte voor 
reflectie, voor het delen van herinneringen 
en gevoelens.

Veel afscheidsfotografen 
de mogelijkheid bieden om 
gedurende de week voor 
de uitvaart op meerdere 
momenten te komen. 
Zo heb je beeldmateriaal van 
belangrijke momenten in een 
week die vaak als een waas 
aan je voorbijgaat. 

Het kan een moment zijn om je even af te 
zonderen, maar ook om steun te ontvangen 
van dierbaren. Zelfzorg en het vinden van 
rust zijn essentieel in deze periode, zodat je 
de kracht kunt vinden voor het afscheid.
Deze week is voor iedereen anders, afhan-
kelijk van de situatie, maar de focus ligt altijd 
op het vinden van balans tussen de prakti-
sche zaken en het emotionele proces rich-
ting het moment van afscheid nemen.

Omdat er zoveel gebeurt in een week, is het 
ook vaak een periode die als een roes aan je 
voorbijgaat. Daarom kan het heel fijn zijn om 
ook tijdens deze week regelmatig foto’s te 
maken.

Voorbeelden waar je foto’s van kunt 
maken in de week van het afscheid: 
•	 Bloemen die jullie krijgen 
•	 Je dierbare wanneer diegene ligt 

opgebaard. Eventueel met open kist. 
•	 Jouw hand op de hand van de dierbare
•	 Een teder moment van iemand die 

afscheid neemt. 
•	 Tekeningen en teksten die op de kist 

worden getekend en / of geschreven.
•	 Condoleance moment / gelegenheid



“Misschien een gekke vraag, maar zou jij je camera mee willen nemen naar 
het kennismakingsgesprek straks? Hij ligt er nu nog zo mooi bij en we zijn bang 

dat dit aan het eind van de week anders is”

Het is mijn eerste werkweek van het jaar en terwijl mijn man volle bak aan 
het werk is op het land (hij heeft een akkerbouwbedrijf), gaat bij mij de telefoon 

of ik later deze week een uitvaart kan fotograferen.

Ook, of misschien wel juist met een uitvaart vind ik het fijn om de familie/ 
nabestaanden even te zien tijdens een kennismaking in de week voor 

de uitvaart. Niet alleen weet ik wat ik kan verwachten, de nabestaanden 
weten ook precies wie er komt fotograferen tijdens een hele intieme en 

kwetsbare gebeurtenis. 

Een paar uur voor het gesprek kreeg ik dan ook de vraag of ik mijn
camera alvast mee wilde nemen. Het belangrijkste is dat dit totaal geen 

gekke vraag is. Het heeft zelfs een naam: postmortale fotografie. Het werd 
al gedaan toen fotografie werd geintroduceerd halverwege de 19e eeuw in 

een tijd dat onder andere de cijfers voor (kinder)sterfte nog veel hoger lagen. 
Voor veel families was het de enige manier om een herinnering te houden 

aan hun overleden dierbare. 

Voor mij voelt het dan ook vanzelfsprekend om een paar foto’s te maken. 
Zeker aangezien hij ook op een bijzondere plek ligt zoals mij is verteld. 

“Natuurlijk neem ik mijn camera mee”, was dan ook mijn antwoord. 

“Ja, ik weet alleen niet of iedereen hier behoefte aan heeft”, 
werd vervolgens nog een beetje twijfelachtig uitgesproken...

Soms hebben mensen er behoefte aan om foto’s van hun dierbare te zien 
die ligt opgebaard. Soms ook niet en alles hierin is goed. Feit is wel, dat als ik 

de foto niet maak, je geen keuze hebt en dus maak ik de foto’s. 

Of de nabestaanden de foto’s vandaag, morgen over een maand, een jaar willen 
bekijken of misschien zelfs helemaal niet? Dat maakt voor mij niet uit.

Het gaat er bij mij om dat ik de keuze kan geven...



Afgelopen weekend was 
het eindelijk zover. We hebben 

de afscheidsdienst gehouden voor 
mijn vader. Een prachtige dienst 

waarin we aan het begin terug zijn 
gegaan naar de eerste corona week 
waarin hij is overleden en begraven 

met ons gezin. We zijn nog elke 
keer blij dat we het hebben laten 
vastleggen en dat jij dat, met je

talent, hebt gedaan!

- Annelies

Uitvaarten zijn vaak een waas van emoties. 
Verdriet, steun, troost, maar ook een lach 
wanneer een grappige herinnering wordt 
opgehaald. Alles vloeit door elkaar... 

In het moment zelf lijkt alles langs je heen 
te gaan, alsof je er bent, maar ook weer 
niet. Achteraf zijn het juist de foto’s die 
helpen om terug te kijken, om de details 
te zien die je op dat moment niet bewust 
hebt geregistreerd. De bloemen die 
met zorg zijn uitgezocht, de handen die 
elkaar vasthouden, de teksten die op de 
kist worden geschreven, de momenten 
van troost en verbondenheid tijdens een 
condoleance...

Voor veel mensen zijn deze beelden een 
steun in hun rouwproces. Soms is het te veel 
om alles in één keer te bevatten. Het terug-

zien van de foto’s helpt om stukje bij beetje 
het afscheid te verwerken, om de liefde en 
warmte te voelen die er op die dag was.

Niet iedereen kan er altijd bij zijn. Familie-
leden die te ver weg wonen, dierbaren die 
door omstandigheden niet aanwezig kunnen 
zijn. Zij missen een moment dat nooit meer 
terugkomt. Foto’s geven hen de mogelijkheid 
om op een later moment tóch stil te staan 
bij het afscheid, om op hun eigen manier de 
verbinding te voelen en een stukje afsluiting 
te vinden.

En dan is er nog dat ene belangrijke besef: 
een uitvaart is niet alleen een afscheid, het 
is ook een eerbetoon. Een moment waarop 
iemands leven wordt gevierd, waarop 
de herinneringen worden gedeeld en 
gekoesterd. Foto’s vangen die liefde en laten 
zien hoe iemand werd herdacht, hoe groot 
de impact van een leven kan zijn.

Toch voelt het voor sommigen misschien 
vreemd of ongepast om zo’n kwetsbaar 
moment vast te leggen. Niet iedereen staat 
ervoor open, en dat is begrijpelijk. Maar 
wanneer er behoefte aan is, wanneer er 
een verlangen is om het afscheid tastbaar 
te maken, dan kunnen uitvaartfoto’s van 
onschatbare waarde zijn.

Want net zoals we foto’s maken van mooie, 
blije momenten, kunnen ook deze beelden 
troost bieden. Ze laten zien dat iemand 
geliefd was. Dat iemand werd omringd door 
mensen die om hen gaven. En dat die liefde, 
zelfs na het afscheid, blijft voortbestaan.

Foto’s op de dag van de uitvaart



Mijn opa had een prachtig, voltooid leven. Net als ieder mens had hij stormen doorstaan, 
maar op zijn sterfbed was hij dankbaar. Dankbaar voor het leven dat hij had geleid, voor zijn 

grote liefde (mijn oma) en voor zijn gezin, zijn familie die hem zo dierbaar was.

Na zijn overlijden voelde het dan ook vooral als goed. Hij was 89 jaar geworden, had een 
mooi leven gehad en kon in rust afscheid nemen, zonder een zwaar ziektebed. “Foto’s zijn 

dan toch niet nodig?” dacht ik en met mij de hele familie.

Toch belde mijn vader de avond voor de uitvaart. Of ik toch mijn camera mee wilde nemen.

Achteraf bleken die foto’s onmisbaar voor mijn oma. Ze kon zich nauwelijks iets herinneren 
van de uitvaart. Het was alsof alles in een waas aan haar voorbij was gegaan. De foto’s 

hielpen haar om de herinneringen terug te halen, om opnieuw te zien hoe ze gedragen werd 
door haar gezin en door hoeveel liefde ze werd omringd. De foto’s zijn ook op het moment 

van schrijven (zes jaar later) van grote steun voor haar. 

Het album dat ik voor haar maakte, werd met trots meegenomen en getoond aan iedereen 
die het maar wilde zien.

Op dat moment besefte ik twee dingen: Uitvaartfoto’s zijn niet alleen belangrijk wanneer 
iemand jong overlijdt. Ook wanneer je afscheid neemt van iemand met wie je meer dan 

zestig jaar samen bent geweest, kunnen die beelden onbetaalbaar zijn. En twee: Ik zou nooit 
meer zelf de fotograaf willen zijn bij het afscheid van iemand die mij zo dierbaar is. Ik ben 
dankbaar dat ik dit voor mijn oma kon doen, en ik weet dat het voor haar veel betekende 
dat ik degene was die de foto’s maakte. Maar als ik fotografeer, ben ik gefocust op het 

vastleggen van het moment en is er weinig ruimte voor mijn eigen emoties.

Daarom een tip: Je kunt altijd iemand uit je omgeving vragen om foto’s te maken, maar denk 
goed na over wat je van diegene vraagt. Ik was ooit bij een uitvaart waar de schoonzoon van 

de overledene “een paar foto’s” zou maken. Uiteindelijk heeft hij de hele tijd rondgelopen 
met zijn camera, waardoor hij er niet écht kon zijn voor zijn vrouw.

Ik weet niet of dat voor hen goed voelde, dat was niet mijn plek om te vragen. Maar het is 
wél belangrijk om te beseffen wat je iemand vraagt en of diegene de ruimte krijgt/voelt om 

er ook zelf bij te zijn in het moment met ruimte voor eigen emoties.



De foto’s van knuffels, het verdriet en 
samen bij de kist zijn ons het meest 

dierbaar. Ze vormen een heel mooi en 
respectvol naslagwerk van de uitvaart. 

Daarnaast was het erg fijn om Louise als 
fotograaf erbij te hebben.

- Michél

Maak je ook foto’s als ik moet 
huilen?

Hij brak toen hij met zijn handen op de kist 
leunde. Zijn lange puberlichaam schokkend 
van verdriet. Zijn vader twijfelde geen 
moment, ging achter hem staan en sloeg zijn 
armen beschermend om zijn zoon heen.

We stonden met de hele directe familie in 
de ovenruimte. Het was tijd om definitief 
afscheid te nemen. De volwassenen namen 
afscheid van hun broer of zwager, de 
kinderen van hun oom. Een hechte familie, 
dat was duidelijk.

Het moment was zo intens en gevuld met 
verdriet, dat ook bij mij de tranen over mijn 
wangen rolden. Ik had ervoor kunnen kiezen 
om te stoppen met fotograferen of een 
minder confronterende hoek te kiezen. 

Toch besloot ik om dat niet te doen. Dit 
moment was te belangrijk.

Het is een rauw, confronterend en intens 
kwetsbaar beeld geworden. Maar ik heb het 
toch gedaan, omdat ik vertrouw dat dit is 
waarom mensen mij als fotograaf vragen.
Want in dat verdriet, in die pijn, zit zo 
ontzettend veel liefde.

Achteraf bleek dat ik de juiste keuze had 
gemaakt. De familie zei dat deze foto tot hun 
favorieten behoort. Ze konden door de pijn 
heen kijken naar de kracht van de puber in 
zijn kwetsbaarheid en de steun van zijn vader.

Deze ervaring laat zien hoe belangrijk 
fotografie bij een afscheid kan zijn. Als 
afscheidsfotograaf ben ik niet alleen een 
verteller, maar ook een getuige van wat vaak 
onzichtbaar blijft. Voor nabestaanden kunnen 
deze beelden veel betekenen. Ze herinneren 
niet alleen aan degene die gemist wordt, 
maar ook aan de steun en liefde die er was.

Toch is het voor mij vaak lastig om mensen 
in rouw te bereiken. Nabestaanden hebben 
in de dagen na een overlijden zoveel aan 
hun hoofd, dat fotografie niet altijd een 
prioriteit is. Ook uitvaartleiders voelen zich 
soms bezwaard om het aan te bieden, omdat 
er al zoveel keuzes zijn.

Maar te vaak hoor ik achteraf: “Had ik 
dat maar geweten.” Daarom wil ik je 
vragen om fotografie rondom de laatste 
levensfase bespreekbaar te maken met 
mensen om je heen. 

Te vaak hoor ik achteraf: 
“Had ik dat maar geweten.”

Maak fotografie rondom de laatste 
levensfase bespreekbaar.



Louise heeft voor mij een prachtige reportage 
van het afscheid van mijn vrouw gemaakt. 

De foto’s maken het voor mij (en anderen) 
mogelijk om in gedachten het prachtige afscheid 
te herbeleven, ook de onderdelen die op de dag 

zelf (deels) aan mij voorbij zijn gegaan. 

Zonder inbreuk te maken op het afscheid 
heeft zij schitterende foto’s gemaakt van de 

belangrijkste momenten van de dag.

- Bertus van Meerveld



“Tot morgen mama”, zei Nout slaperig toen ze hem een kus kwam geven. 
Hij had geluk, want hij kon zich nog een keer omdraaien. Een paar van zijn lessen 

vielen uit waardoor hij pas later op school hoefde te zijn. 

‘Nee joh gekkie’, antwoordde zijn moeder. ‘Ik zie je vanavond weer bij het eten’. 
Ze gaf hem een kus, liep de kamer uit en wierp nog een blik op haar slapende zoon, 

voordat ze de deur achter zich dicht trok. 

Een woensdag als iedere andere, veranderde in de grootste nachtmerrie toen hij 
onderweg naar school verongelukte. Het bleek dat hij gelijk had gehad. Hij zou de 

volgende dag pas thuiskomen… 

Vanaf het eerste moment dat ik binnenstapte, was het gewicht van alle emoties vooral 
voelbaar. Zijn ouders lieten mij zien waar hij lag opgebaard en vertelden gelaten, maar 

trots een paar mooie anekdotes over hem. Het was fijn geweest dat hij de hele week thuis 
mocht zijn en vanuit daar naar zijn laatste rustplaats zou worden gebracht. Maar eerst was 
er nog een afscheidsdienst in de gymzaal, zodat er genoeg plek zou zijn voor iedereen die 

wilde komen. Terwijl zijn ouders samen troost vinden in het gebed, liggen zijn broertjes 
op de bank met een telefoon in de hand spelletjes te spelen. Zich even afsluitend van wat 

er gebeuren gaat. Als vreemde zou je de illusie kunnen krijgen dat het een dag als alle 
anderen is. Totdat je om je heen kijkt en de kaarten ziet, de berenknuffel en de bloemen. 

Beide kregen alle ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen van hun grote broer. 
De een door anderen te troosten en knuffels te geven, de ander door te helpen waar hij 

kon. Met een lach en een traan, zoals alleen kinderen dat kunnen. 

Achteraf zou zijn moeder zeggen dat ze de hele dag als verdoofd heeft meegemaakt. 
Het zorgde ervoor dat ze zonder een trilling in haar stem kon spreken voor alle 

aanwezigen. Maar dat verdoofde gevoel is wat de foto’s voor haar zo belangrijk maken. 
De foto’s helpen haar herinneren, met de bijbehorende emoties. Wat ontzettend moeilijk 

is, maar tegelijkertijd ontzettend belangrijk.

Het is onmogelijk om het overlijden van je kind te verwerken. Je moet opnieuw leren 
leven en foto’s kunnen daarbij helpen. Foto’s kunnen troost geven, herinneringen levend 
houden en jou helpen praten over datgene waar zo vaak over gezwegen wordt en zo een 

stukje steun geven in het proces van ‘leren leven’ zonder diegene die je zo lief is.



Ik denk dat de foto’s van de 
‘oude generatie boeren’ in mijn 
bedrijf, mij het meest dierbaar 

zijn voor de toekomst. 

- Sander

Waar je misschien niet aan 
hebt gedacht

Wanneer je afscheid moet nemen van een 
persoon, betekent dat soms ook dat je af- 
scheid moet nemen van een plek die veel 
voor je heeft betekent. ‘Moeten’ verhuizen 
kan ook een grote impact op je hebben. 
Afscheid nemen van een huis of boerderij 
is vaak een moment vol herinneringen 
en emoties. Het is een plek waar je vele 
jaren hebt gewoond, waar de dagelijkse 

Als mijn man de boerderij zou verkopen, 
zou er 80 jaar aan kennis over het land 
verloren gaan. Hij is een derde gene-
ratie akkerbouwer in de Noordoost-
polder. Zijn opa was een van de eerste 
103 pioniers die een boerderij kregen 
toegewezen die alle kennis doorgaf aan 
zijn zoon. Nu, bijna 80 jaar later leren 
Rob en zijn vader onze zoons de eerste 
kneepjes van het vak. Onze manier van 
leven verdwijnt. Kleinschalige boeren-
bedrijven worden steeds groter en wij 
hebben geen idee of we over 20 jaar 
onze kinderen de keuze kunnen geven 
om de boerderij over te nemen. Daarom 
heb ik een (foto)boek gemaakt over wat 
het betekent om te leven om thuis-
komen te komen en je plek in de wereld 
vinden. Het is een prachtig document 
geworden. Niet alleen voor ons gezin, 
maar voor iedereen die herinneringen 
heeft aan het leven op het ritme van de 
seizoenen en het weer.

routine zich afspeelde en waar belangrijke 
momenten uit je leven zich hebben 
afgespeeld. Als je besluit om van zo’n plek 
afscheid te nemen, kan het helpen om die 
herinneringen vast te leggen. Foto’s van 
het huis of de boerderij, van de kamers die 
je vaak hebt betreden en de tuin waar je 
misschien uren hebt doorgebracht, kunnen 
waardevolle herinneringen bieden.

Het is geen overbodige luxe om dit moment 
vast te leggen. Foto’s geven je later de 
mogelijkheid om terug te kijken, om het 
gevoel van de plek opnieuw te ervaren. 
Ze kunnen een tastbare herinnering zijn 
aan een tijd die voorbij is, maar die altijd 
deel uitmaakt van jouw verhaal. Of je nu 
de laatste keer door de gang loopt of 
het oude raam met uitzicht op het land 
ziet, de beelden blijven. Ze zijn er om 
je te herinneren aan wat was, en om de 
verbinding met die plek te bewaren.

Het vastleggen van zulke momenten is 
eenvoudig, maar het kan een groot verschil 
maken als je later terugkijkt. Het is een 
manier om het afscheid niet alleen te voelen, 
maar ook te bewaren. En hoe fijn is het als 
je die herinneringen ook kunt delen met 
toekomstige generaties?



Louise is een fijne en leuke fotograaf. Ze heeft 
prachtige foto’s gemaakt van onze veestapel waar 

wij afscheid van moesten nemen. Iets heel verdrietig, 
maar toch heel mooi en waardevol vastgelegd.

- Boerin Eliane

De foto’s hebben mij geholpen met het accepteren 
van de situatie en hier ook vrede mee hebben. 

Het is tevens een document geworden voor onze 
kinderen en kleinkinderen.

- Boer J.



Voelt het goed?
Afscheidsfotografie is iets heel persoonlijks. Het is belangrijk dat je 
je op je gemak voelt bij de fotograaf. Een kennismakingsgesprek 

(thuis of online) kan helpen om te voelen of het klikt.
#1

Onopvallend en respectvol
Een goede afscheidsfotograaf beweegt mee zonder het 
moment te verstoren. Let op hoe iemand praat over zijn 
of haar werkwijze. Voelt het invoelend en respectvol?

#3

Vraag hoe je de foto’s ontvangt
Komen de foto’s digitaal of is er ook een mogelijkheid voor afdrukken en een 

album? Bespreek hoe en wanneer je de beelden krijgt en of er ruimte is om samen 
het album samen te stellen. Zo weet je zeker dat de herinneringen op een manier 

worden vastgelegd die bij jullie past.

#5

Ervaring met kwetsbare momenten
Niet iedere fotograaf is gewend om zulke intieme momenten 

vast te leggen. Kijk of de stijl en aanpak aansluiten bij wat 
jij voor ogen hebt. Vraag desnoods naar eerdere reportages.

#2

Wanneer krijg je de foto’s?
Juist in deze situatie wil je niet te lang wachten. 

Bespreek vooraf hoe snel je de eerste beelden kunt 
verwachten en hoe de rest van het proces verloopt.

#4

TIPS om op te letten bij het kiezen van 
een fotograaf rondom de laatste levensfase

Het is voor mij onmogelijk om de fotograaf voor iedereen te zijn. Het kan 
zijn dat mijn werk je niet aanspreekt of dat je mij als persoon niet prettig 
vindt. Fotografie is heel persoonlijk en subjectief. Daarom wil ik je graag een 
aantal algemene tips geven, wanneer je op zoek gaat naar een fotograaf.



Louise heeft foto’s gemaakt op de 
begrafenis. Ze zijn prachtig, ontroerend, 
met een verhaal. Louise is een prettige 

fotografe om bij dit soort intieme 
gelegenheden te hebben.

- Leo

Als jij volledig ontzorgd wil zijn 
wat foto’s betreft, dan kan ik jou 
helpen 

Ik ben er voor alles rondom de laatste 
levensfase, of het nu gaat om het vastleggen 
van een uitvaart, euthanasie of de laatste 
momenten samen. Ook voor een ‘dag uit het 
leven’ of het afscheid nemen van een huis, 
boerderij of andere bijzondere plek ben ik 
beschikbaar. Samen kunnen we deze kost-
bare herinneringen op een respectvolle en 
ingetogen manier vastleggen.

Het is mogelijk om te werken met een soort 
strippenkaart, waardoor ik op verschillende 
momenten langs kan komen. Daarnaast kun 
je altijd een album verwachten, als tastbare 
herinnering die je er makkelijk bij kunt pak-
ken om door te bladeren.

Dit is wat je van mij kunt verwachten:
•	 Alles rondom afscheid en afscheid 

nemen is intiem en kwetsbaar. Daarom 
geef ik de voorkeur aan een persoonlijk 
kennismakingsgesprek bij jullie thuis of 
telefonisch/online (afhankelijk van de 
afstand). Zo weten jullie precies wie er 
om jullie heen staat op een moment dat 
jullie op jullie kwetsbaarst zijn. Bij een 
last-minute aanvraag is dat natuurlijk niet 
altijd mogelijk.

•	 Voor de reportage ben ik al ruim voor 
de afgesproken tijd aanwezig, zodat ik 
niet meteen mijn camera hoef te pakken 
en jullie eerst kunnen wennen aan mijn 
aanwezigheid.

•	 Tijdens het fotograferen zul je in veel 
gevallen amper merken dat ik er ben, 
omdat ik onderdeel word van het 
moment. Ik fotografeer bewust niet als 
een ‘vlieg op de muur’ want zodra je een 
vlieg hebt gezien, kun je hem niet meer 
niet zien.

•	 Uit ervaring weet ik dat het prettig is om 
de foto’s zo snel mogelijk te ontvangen. 
Daarom stuur ik kort na de reportage 
alvast een paar eerste beelden en lever 
ik de volledige serie uiterlijk binnen drie 
weken op.

•	 De foto’s ontvangen jullie digitaal, zodat 
jullie ze op een zelfgekozen moment in 
alle rust kunnen bekijken. We plannen 
meteen een (online) afspraak om even na 
te praten en samen het album samen te 
stellen. Want niets is fijner dan een tast-
baar album om doorheen te bladeren.

•	 Ook als ik niet kan op het moment dat je 
mij nodig hebt, kan ik jou ontzorgen door 
de zoektocht naar een fotograaf voor jou 
uit handen te nemen. 



“Hey Louise, kun je al een uitvaart fotograferen?”
Was het berichtje dat ik rond kerst kreeg van een klant.

Helaas kon ik in deze periode niet zelf een opdracht aannemen,
maar dat neemt niet weg dat ik je wel met liefde de zorgen van 

de zoektocht naar een goede fotograaf uit handen neem. Kans is 
namelijk groot dat je al meer dan genoeg om te regelen hebt. 

Dankzij mijn netwerk is het niet moeilijk om een goede 
vervangende fotograaf te vinden en dus ging een zeer gewaar-

deerde collega voor mij op pad. 

En wat dat betreft maakt het niet uit om wat voor reportage het gaat. 
Als ik om welke reden dan ook niet in de mogelijkheid ben om 

een reportage te fotograferen, bijvoorbeeld omdat ik al geboekt 
ben of iets anders gepland heb staan, help ik je met liefde op weg 

in je zoektocht naar een passende fotograaf. 

Want ik geloof meer in goede samenwerkingen dan concurrentie.



Louise heeft de begrafenis van 
onze tweeling gefotografeerd. 

Op korte termijn zochten we een 
fotograaf en Louise was gelukkig 
beschikbaar. Met weinig woorden 
wist Louise precies wat we wilden 
en heeft dit prachtig vastgelegd. 
We hadden tijdens de begrafenis 
niet eens door dat ze er was, zo 

respectvol ging ze om met de situatie. 
De foto’s die gemaakt zijn, zijn voor 
ons van onschatbare waarde. Het 

voor, tijdens en na contact was super. 
De kwaliteit van het geleverde werk  

is uitmuntend.

- Jonatan & Dina

Je wil iets doen, maar wat?

Soms weet je niet wat je moet zeggen tegen 
iemand uit je omgeving die rouwt of iemand 
die afscheid moet nemen. Je wilt iets doen, 
maar wat?

Zeg in ieder geval niet: “Laat maar weten als 
ik iets voor je kan betekenen.”

Mensen gaan je niet om hulp vragen, want 
vaak weten ze zelf amper wat er nodig is. 

Sta je dichtbij? Dan kun je voorstellen om 
een keer op de kinderen te passen, een 
boodschap te halen of in huis even wat te 
helpen wanneer je langskomt.

Sta je iets verder weg? Breng dan eens een 
maaltijd langs of stuur een kaart. 

Zorg ervoor dat mensen gezien worden 
en laat merken dat je aan ze denkt, ook in 
moeilijke tijden. 

Wil je iets van betekenis doen? Regel een 
fotograaf.

Het gaat niet om 
de perfecte foto. 

Het gaat om het 
gevoel dat blijft.

Herinneringen zijn het enige wat blijft. En 
juist daarom kunnen foto’s zoveel bete-
kenen. Niet alleen voor later, maar ook voor 
nu. Om even stil te staan en om vast te 
houden wat er nog is.

Je kunt een reportage cadeau geven. 
Misschien samen met anderen, zodat het 
een gebaar wordt van liefde, van verbon-
denheid. Het hoeft niet groots, niet zwaar, 
gewoon een moment vastgelegd zoals het 
is. Een hand die de ander vasthoudt, een 
blik die alles zegt.

Twijfel je? Vraag het gewoon. Niet iedereen 
wil foto’s in zo’n kwetsbare tijd, maar vaak 
is de angst om te vragen groter dan het 
antwoord. Soms is het een opluchting. Soms 
ook niet. Beide is goed.



Het was een enorm grote uitvaart van een 
jonge puber, die heel plotseling was overleden. 
Meer dan 700 mensen in de zaal en bij het graf 
en het was heel emotioneel en beladen. Maar 

tegelijkertijd ook zo puur en vol hoop.

Toen ik na die tijd de foto’s en de mooie slideshow 
zag die je gemaakt hebt, was ik zo blij met het 

eindresultaat. Je hebt niet alleen prachtige 
scherpe foto’s gemaakt van de meest treffende 
momenten, maar zelfs de emotie van die dag is 

voelbaar in de foto’s.

- Simone Beijer uitvaartzorg



Begin ziekteproces
Een dierbare heeft net te horen gekregen dat hij/zij ernstig ziek is. Dit hoeft niet te bete-
kenen dat die persoon komt te overlijden, maar een ziekteproces is een intense periode in 
iemands leven, waarin je vaak word geleefd. Foto’s kunnen dan fijn zijn om terug te kunnen 
kijken om te landen alles wat er gebeurt. In deze fase zijn er nog veel mogelijkheden. 
Van een korte reportage tot een strippenkaart, waarmee ik langskom op de momenten dat 
dat past. In overleg bespreken we hoe en wanneer de foto’s geleverd worden. 

Laatste levensfase
Nog een keer samen op de foto. Zelfs in het geval van euthanasie is dit nog mogelijk. 
Jullie wensen zijn leidend, maar ik fotografeer alles als de wens er is. Ik ga de pijn van 
emoties niet uit de weg, omdat hier de grootste liefde in verscholen zit. 

Week van het afscheid
Het overlijden is daar en je geliefde ligt prachtig opgebaard. Zoals met alles is jullie wens 
leidend. Ik kan foto’s komen maken wanneer jullie willen en geen vraag is mij vreemd. 
Bij een eventuele kennismaking zal ik ook altijd mijn camera meenemen zodat ik wat foto’s 
kan maken in de ruimte waar je diegene die je lief is ligt opgebaard. Het hoe en waarom is 
vaak een heel belangrijk onderdeel van het afscheidsverhaal.

Uitvaart
Meestal ben ik er al bij op het moment dat jullie met de mensen die jullie het meest dier-
baar zijn, verzamelen. Afhankelijk van het soort plechtigheid beweeg ik mee in het geheel 
en maak ik op respectvolle en integere wijze foto’s gedurende de dag.

Na de reportage
Uiterlijk 24 uur na de reportage stuur ik een eerste serie foto’s zodat jullie die naar wens 
alvast kunnen bekijken. Soms doen nabestaanden er niets mee, soms worden ze meteen 
bekeken. In ieder geval kan ik door zo snel alvast wat foto’s de sturen, de keuze bij jullie 
neerleggen. De rest van de foto’s wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen drie weken 
geleverd. Ook nu weer zijn jullie wensen leidend. Wel maken we zo spoedig mogelijk een 
afspraak om het album samen te stellen. Hierin begeleid en ontzorg ik jullie van begin tot 
eind. Als het album klaar is kom ik deze brengen of ik stuur ‘m op, afhankelijk van de afstand. 
Op dit moment ronden we de reportage af, maar ik blijf altijd bereikbaar voor vragen.

TIJDLIJN
Een overzicht wanneer en hoe je mij kunt vragen om foto’s te maken



Wat als ik moet huilen? 
Dan is dat zo. De tranen mogen er zijn, die emotie 
mag je zien. En als je de reportage terugziet zul je 
zien dat het niet alleen om de tranen gaat. Dat er 
ook ruimte was voor een lach, voor een intense 
knuffel. Voor een heel klein beetje zonneschijn op 
het moment dat je het minst verwacht. “Varend 
op een zee van verdriet staat liefde aan het roer” 

Moet ik achteraf meteen naar de foto’s 
kijken? 
Nee, zeker niet. Soms is de drempel hoog en dan is het 
goed om even te wachten. Wel maak ik zo snel mogelijk 
een afspraak om een album samen te stellen. Ook 
daarvoor kom ik weer bij jullie langs. Dat kan een heel 
moeilijk moment zijn, maar is vaak ook een heel fijn 
moment, omdat er hele mooie gesprekken ontstaan. 

Ik pak dat zo aan omdat ik weet dat het veel fijner is 
om een album door te bladeren, dan de foto’s op een 
kil computerscherm te bekijken. In overleg mogen jullie 
het album ontwerp ook 100% aan mij overlaten, maar 
alles regelen we stap voor stap en altijd in overleg. 

Werk je als een vlieg op 
de muur? 
Nee, want als je een vlieg hebt 
gezien kun je die niet meer niet 
zien. Zie mij als een kameleon. 
Mijn kleur pas ik aan mijn 
omgeving aan, waardoor ik opga 
in het geheel en niet meer opval. 

Is het niet gek om 
een vreemde zoiets 
intiems te laten 
fotograferen?
Daarom wil geen vreemde 
zijn en kies ik ervoor om 
met jullie kennis te maken. 
Als het niet anders kan 
alleen telefonisch, maar 
wanneer de mogelijkheid er 
is ook het liefst in het echt. 
We weten dan van elkaar 
wat we kunnen verwachten 
en je zult merken dat ik op 
de dag zelf een stuk minder 
zichtbaar ben.

VEELGESTELDE VRAGEN
Wat als jij niet kan op 
het moment dat wij een 
fotograaf nodig hebben? 
Ook dan ontzorg ik jullie door voor 
jullie op zoek te gaan naar een 
geschikte fotograaf die bij jullie 
past. Soms betekent dat dat die 
fotograaf voor mij fotografeert en ik 
de rest voor jullie regel, soms dat de 
fotograaf alles overneemt. Maar een 
ding is zeker. Je hoeft je nergens 
zorgen over te maken. Zoals ik 
ook voor Bianca heb gedaan die 
daarover het volgende zei: “ik 
hoefde jou alleen een berichtje te 
sturen en alles was geregeld”



Van welke momenten 
zijn de foto’s, die ik heb 
gemaakt, het meest dier-
baar? 
“De momenten aan het begin van 
de dag, daar waar ik alleen zit nabij 
de kist. Langzaam kwam de dag 
op gang en realiseerde ik me dat 
het afscheid heel dichtbij kwam.” 
Bertus, nam afscheid van zijn vrouw

Hoe heb je mijn aanwezigheid 
als afscheidsfotograaf ervaren?
“Ik vind dat je het keurig en onopvallend 
doet. De foto’s die je gemaakt hebt zijn 
ook prachtig! Met name die kleine details, 
daar hou ik van.” 
Martijn Visser, Uitvaartondernemer

Wat betekenen de foto’s voor jou? 
“Zo fijn om een herinnering in beelden te hebben. 
Dit helpt om terug te gaan in gedachten naar hele 
moeilijke momenten. De beelden staan ook op 
het netvlies, maar het is zo waardevol om het foto-
boek te kunnen doorbladeren.”
Arianne, nam afscheid van haar zoon.

Wat vond je van de foto’s? 
“Ik vind ze prachtig. Scherp, helder en ze vertellen 
zo mooi het verhaal van de dag. Een moeilijke dag 
omdat het de uitvaart van een jonge puber was 
met wel 700 mensen in de zaal en bij het graf. 
Maar wat heb je dat fantastisch vastgelegd. Ik ben 
blij dat jij dit voor ons hebt willen doen.” 
Simone Beijer, Uitvaartondernemer

Van welke momenten zijn de foto’s, die ik heb 
gemaakt, het meest dierbaar?
“Ik vind de foto’s van alle momenten heel mooi en waardevol, 
maar wellicht de dierbaarste de ‘knuffel’-foto’s, en de foto’s waar 
je op ziet hoe we elkaar troosten (bv die van mij met mijn hoofd 
op de schouder van J., of P. die probeert iedereen ‘vast te houden 
met zijn armen. Maar ook de foto’s samen met mijn zus zijn me 
heel heel dierbaar.” Jessica, nam afscheid van haar ouders.

NABESTAANDEN 
aan het woord



Ik neem altijd de tijd. Voor jullie verhaal. Voor jullie wensen. 
En voor het vertrouwen dat je mij geeft.

Over Louise

Van bloemist, tot judo- en zelfs biologielerares. Ik heb van alles gedaan, maar 
het was het allemaal net niet. Totdat ik in aanraking kwam met documentaire-
fotografie en mijn hart verloor aan mijn werk als levensfotograaf.

Hier komt alles samen in een unieke mix; met mijn passie voor het vertellen van 
verhalen, creëren van mooie dingen, verbinding maken met mensen, inspelen op 
het onverwachte en het observeren waardoor ik ‘wat er staat te gebeuren’ bijna 
kan voorspellen.

Als afscheidsfotograaf ben ik er op de momenten die je nooit had willen mee-
maken, maar waar je later zo dankbaar voor bent dat ze zijn vastgelegd. In alle 
stilte. Zonder inbreuk. Met oog voor detail en hart voor wat er speelt.

Ik fotografeer het ongrijpbare. De liefde tussen jullie. De handen die vasthouden. 
De blikken die niets meer hoeven te zeggen. Herinneringen die woorden 
voorbijgaan.

Wil je weten wat ik voor jullie kan betekenen?
Je kunt me mailen op info@momentsinlife.nl, bellen of appen via 06 28 76 53 35, 
of kijk op mijn website momentsinlife.nl/afscheidsfotograaf.

mailto:info%40momentsinlife.nl?subject=
https://momentsinlife.nl/afscheidsfotograaf/
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DISCLAIMER

De inhoud van dit e-book, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, illustraties, vormgeving en merken, zijn het eigendom 

van Louise van den Broek en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan 

om dit e-book of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen, door te sturen naar derden, dan wel ter beschikking te stellen aan 

derden zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming van Louise van den Broek. 

“DAT KAN DUS”
Fotografie om vast te houden wat je niet wil vergeten
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